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               Internationale migratie: 
                         kunnen we dit bekijken met een open geest? 

 

           is het onderwerp waarover 

                   Johan Wets 
komt spreken op 

Vrijdag 9 december 2022 om 20.15 uur 

We verwelkomen jullie om 20 uur. 
Om 20.15 uur gaan de deuren dicht! 

Ontmoetingscentrum Miel Puttemans 
Dorpsstraat 40, 3080 Tervuren (Vossem) 

  

 
Albertlaan 44, 1970 Wezembeek-Oppem 

Johan Wets (1961) is doctor in de sociale wetenschappen en onderzoeksleider migratie aan het HIVA, het 
onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving van de KU Leuven. In zijn onderzoek is over de jaren heen een brede 
waaier van onderzoeksthema's aan bod gekomen, die allemaal met het ruimere thema migratie verbonden zijn:            
de oorzaken van grootschalige migratie, migratiedynamiek, migratie en ontwikkeling, hersenvlucht,  migrantentransfers, 
immigratiebeleid, integratie en inburgering, migratie en de arbeidsmarkt, familiemigratie, vlucht en asiel, mensen 
zonder wettig verblijf, ... .  
Johan Wets doceert eveneens Politieke Sociologie aan de Université Saint Louis Bruxelles. 
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Na drie jaar zijn we verheugd  

u terug te mogen verwelkomen op een  
NIEUWJAARSBIJEENKOMST 

vrijdag 13 januari 2023 
 in de  Gemeentezaal van Vossem 

 
Mis dit niet, want we gaan u culinair en muzikaal verwennen. 

Meer in de volgende Spiegel. 
 

 
 
    BOENDALEBERICHTEN 
 
 
U hebt goed gelezen! 

 

Op vrijdag 9 december  
2022 verhuizen we voor 
één keer naar de Miel 
Puttemanszaal, Dorpsstraat 
40 te Vossem. Voor de 
volgende bijeenkomsten 
keren we terug naar de 
gemeentezaal. 

…………………………………………………… 

 

Kom op tijd! 
  Parkeerplaatsen op de 
parking aan de overkant 
van de straat zijn beperkt 
omdat om 20 uur de 
repetitie van de fanfare 
plaatsvindt in het gebouw 
ernaast.  
Goed op tijd komen is de 
boodschap!  

 

 

‘In 1990 keerde ik na een afwezigheid van een paar jaar naar de KU Leuven 
terug als één van de gelukkigen die de mogelijkheid kregen om aan een 
doctoraat te beginnen. Tijdens één van de eerste opdrachten, het 
organiseren van een internationale studentenconferentie, luisterde ik naar 
een uiteenzetting van een student sociale geografie uit Groningen. Mijn 
ogen gingen open. Toen ik geboren werd, telde de wereldbevolking een 
goede 3 miljard. Ik herinner me dat ik op school leerde dat er 3,4 miljard 
mensen waren. De sociaal geograaf schetste hoe dat cijfer reeds opgelopen 
was tot ruim 5 miljard en toonde kaarten van o.a. het Middellandse 
Zeegebied met enorm verschillende groeicijfers in de landen ten noorden en 
ten zuiden ervan. Ik was gebiologeerd. Wat als een deel van de mensen 
daar besliste om de Middellandse Zee over te steken? Het thema waarop ik 
de volgende decennia zou focussen, kreeg stilaan vorm.  
 
Zwarte Zondag zou maar enkele maanden later plaatshebben en  het 
Vlaams Blok was de nog eerder marginale partij van Karel Dillen die een 
jonge Filip De Winter en Gerolf Annemans naar voor schoof. Deze partij met 
duidelijke antimigrantenstandpunten behaalde die dag landelijk 6,6 % van 
de stemmen. Toch was het nog tempore non suspecto. Er werd me zelfs 
gevraagd waarom ik als niet demograaf migratie wenste te bestuderen. En 
wat was in godsnaam de link met veiligheid?  
 
Op 15 november van dit jaar kopten de kranten dat de kaap van de 8 
miljard mensen overschreden is.  Het percentage internationale migranten 
is in al die jaren niet erg gestegen en schommelt rond de 3%. Maar je moet 
geen rekenwonder zijn om te beseffen dat in absolute aantallen 3% van 8 
miljard sterk verschilt van 3% van 6 miljard. Migratie is ondertussen een 
constituerend element geworden in de samenleving waarin wij zullen 
sterven en onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen zullen 
leven.   Grensoverschrijdende migratie is een gegeven en daar dienen we 
mee om te gaan. De vraag is hoe? Hoe op korte termijn, hoe op langere 
termijn en hoe kunnen we er zo veel mogelijk een win-winsituatie van 
maken? 
 
In de lezing schets ik de dynamiek, de onvermijdelijke evoluties en een 
aantal uitdagingen. Eén van de uitdagingen is om na te gaan hoe we dit op 
het eerste gezicht wel erg duister scenario met een open geest kunnen 
benaderen.’ 
 
 


