
 

SPIEGEL 
Berichtenblad van de Jan van Boendalekring Tervuren 

                   bron: www.demorgen.be 

                                                 
 

Spiegel nr. 350           april 2023 

 

DIRK de GEEST 
komt spreken over  

 

DE DOOD VAN DE LITERATUUR. 

 

Vrijdag 7 april 2023 om 20.15 uur 
We verwelkomen jullie om 20 uur. 

Om 20.15 uur gaan de deuren dicht! 

Gemeentezaal Vossem 
Dorpstraat 38, 3080 Tervuren (Vossem) 
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Dirk de Geest (Oostende, 1957) studeerde Germaanse Filologie aan de 
K.U.Leuven en doceert er momenteel moderne Nederlandse letterkunde en 
literatuurwetenschap. Hij publiceert veel over literatuurgeschiedenis en poëzie 
maar ook over de toestand van de literatuur vandaag. De afgelopen jaren 
verrichte hij onderzoek naar de Vlaamse Poëziedagen als voorbeeld van 
publieksliteratuur. Zijn jongste boek gaat over de legendarische pastoor Basiel 
de Craene, die in de eerste helft van de vorige eeuw de Poëziedagen 
organiseerde in de tuin van zijn pastorie in Merendree.  
Dirk de Geest hoopt als pleitbezorger van de literatuur iets van de bevlogenheid 
van de Craene te hebben overgenomen. 

 
 

 

 
 

De Opwarming van de Aarde en de Strijd ertegen; Wetenschap, Politiek en Economie. 
Boendalelid Marc Vanheukelen spreekt ons toe op vrijdag 5 mei 2023. 
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Vanaf 
september 2023 
wordt de 
Spiegel enkel 
digitaal 
verzonden! 
 
Krijgt u nog 
steeds een 
papieren 
Spiegel in de 
brievenbus? 
Stuur ons dan 
nu al uw 
mailadres zodat 
we u opnemen 
in de 
mailinglijst! 
 

 

Er wordt wel eens beweerd dat de literatuur vandaag dood is. Is er sprake van een fundamentele crisis van het 
lezen en vooral van onze omgang met literatuur? Heeft literatuur nog wel een functie, of is ze in feite een 
overbodig restant van een ver verleden? En wat met de controverses die vandaag telkens weer opsteken 
wanneer het over literatuur gaat (de Antwerpse stadsdichters, de herschrijving van Roald Dahl, de controverse 
rond Pim Lammers …)? 
Om die kwestie grondig te bespreken moeten we ver terug in de tijd, om te zien waar ons idee van literatuur 
vandaag komt. Dat helpt ons om de functie van literatuur beter te begrijpen en tegelijk ook in te zien waarom 
er vandaag zoveel over een crisis wordt gesproken. Het resultaat is misschien niet bijzonder bemoedigend 
maar tegelijk toch wel hoopvol. 

‘De literatuur is er niet voor ons, wij zijn er voor de literatuur’. Dat geloof in de literatuur als beduidend meer 
dan een gebruikstekst voor boodschappen vormt een rode draad in het onderwijs en in de vele publicaties van 
Dirk de Geest. 

 
 


