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Korneel De Rynck (1986) studeerde moderne geschiedenis en vergelijkende en internationale politiek aan de KU 
Leuven. Hij won de Vlaamse Scriptieprijs met zijn masterproef over de nostalgie naar de DDR in het huidige Oost-
Duitsland.  
 
In 2011 debuteerde hij met 'De tuin van Tito'.  Een reis langs de spoorlijn Belgrado-Sarajevo.  
Dat boek kreeg de Groene Waterman-publieksprijs en werd genomineerd voor de VPRO Bob Den Uyl Prijs voor het 
beste reisboek. 
 
Na ‘De Tuin van Tito’ kwam ‘IJzeren oogst’. Een reis door Europa en de Grote Oorlog’ en ‘In Europese velden’, de 
eerste WOI-reisgids over Europa. De Rynck woont op enkele minuten van de toenmalige frontlijn. Zijn familie is 
afkomstig uit de Westhoek, zijn overgrootvader Maurice De Rynck was soldaat aan de IJzer.  
 
Naast de historische boeken schrijft Korneel De Rynck ook nog kinderboeken. ‘Hoge beren vangen veel wind.’ is een 
bundel met 25 verrassende en licht-filosofische dierenverhalen voor kinderen van 8 tot 108 jaar.  
 
In zijn boek ‘Vroeger was alles anders’ reconstrueert Korneel De Rynck in woord en beeld het leven aan het einde van 
de jaren 50 . Hoe zag het leven eruit vlak vóór die stroomversnelling, ingeluid door Expo 58?  
‘De golden Sixties hoe het dagelijks leven in België veranderde tussen 1958-197’3 is het vervolg.  
Van deze 2 boeken zijn er al meer dan 11.000 exemplaren verkocht.  

www.korneelderynck.com 

     VRIJDAG 1 maart 2024 

Jan Elsen 
Kritieke grondstoffen en hun belang voor de toekomst van Europa. 

Een mineralenverhaal. 

 

Tijdens de golden sixties nam de welvaart in ons land spectaculair toe. Het dagelijks leven veranderde 
compleet. Mensen kochten een auto, een televisie, allerlei huishoudtoestellen en er kwam een 
telefoon in huis. Woningen kregen een badkamer en een toilet binnen. Almaar meer vrouwen gingen 
uit werken, de pil werd geïntroduceerd en de eerste supermarkten openden hun deuren. 
 
Tijdens deze lezing, gebaseerd op zijn gelijknamige boek De golden sixties (okt 2022, Manteau), 
beschrijft Korneel De Rynck op een verwonderde en gezwinde manier hoe het gewone leven 
veranderde tussen 1958, het jaar van de befaamde Expo, en 1973, toen de oliecrisis uitbrak. Met tal 
van sprekende foto’s en beeldfragmenten licht hij dit boeiend tijdperk toe. Een lezing over Soubry-
kamelen, de Melkbrigade en sponzig Expobrood. Over de wagens van toen, de nieuwe snelwegen en 
het rijbewijs dat je zomaar kon afhalen. Maar ook over draaibare tv-antennes en de stofzuigers van 
Theofiel Boemerang. Herkenbaar voor wie deze periode meemaakte, verrassend voor wie later werd 
geboren. 

BOENDALEBERICHTEN 
Hebben jullie vrienden of kennissen die graag lid willen worden van onze kring 

neem dan  contact op via mail:  janvanboendale@gmail.com. 
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