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Klassieke muziek is veel meer

dan een mooie melodie.
Dit is het onderwerp waarover

Mark Steyaert

komt spreken op

Vrijdag 4 april

om 20.15 uur

Woontrots
Lindeboomstraat 116, Tervuren

Elke componist heeft een reden om een muziekstuk te componeren.

Het kan gewoon om de mooie melodie gaan maar meestal wil hij iets vertellen door
middel van zijn muziek .

Vaak is hij beinvloed door omstandigheden van het moment, religieuze motieven
of levenservaringen.

Soms componeert hij in opdracht om een gebeurtenis muzikaal te vertalen en soms
vanuit het persoonlijk verlangen iets over te brengen via zijn compositie.

Altijd met de bedoeling een beeld of een emotie op te roepen, bij zichzelf maar ook
bij de luisteraar.

Mark Steyaert neemt ons mee in de boeiende en verrassende wereld van de
klassieke muziek.
We luisteren naar de muziek en de verhalen achter de composities.

Mark Steyaert is gepassioneerd door muziek.

Hij maakte van zijn hobby zijn job en opende een winkel in Kraainem (Stokkel),
waar hij geboren en getogen is.

Na 35 jaar is zijn CD-shop uitgegroeid tot een gerenommeerde speciaalzaak in
klassieke muziek en jazz. (

Zijn passie voor muziek deelt hij graag met muziekkenners en ook dat blijft hem
inspireren.

www.marksound.be



http://www.marksound.be/

